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Waar komt 

vrijdag de 

dertiende als 

ongeluksdag 

vandaan? 

Vrijdag de 

dertiende is voor 

veel mensen 

even slikken en 

een dag om de 

deur niet uit te 

gaan. Maar waar 

komt deze 

ongeluksdag 

eigenlijk 

vandaan? 

 

Oorsprong 
vrijdag de 13e 
Waar komt 
vrijdag de 
dertiende als 
ongeluksdag 
vandaan? Er zijn 
meerdere 
theorieën. 
Volgens KRO-
NCRV komt de 
beste verklaring 
uit het 
christendom. 
Tijdens het 
Laatste 
Avondmaal 
waren dertien 
mensen 
aanwezig. Op 
die avond werd 
Jezus Christus 
verraden door 
Judas, waarna 
hij gekruisigd 
werd op een 
vrijdag. De 
combinatie van 
vrijdag en 
dertien, 
betekent 
ongeluk. 

 
Bijgeloof 
Bijgeloof geeft ons houvast, controle en 
het gevoel van zekerheid. Vrijdag de 
dertiende is écht een dag waarop je je 
bijgeloof aanspreekt, om de kans op 
ongeluk te verkleinen.  
Bijgeloof is erg bekend in de sport. Zo’n 
80% van de topsporters verricht 
bijgelovige handelingen voorafgaand een 
wedstrijd. Johan Cruijff speelde altijd met 
nummer 14. Hij had het gevoel dat zijn 
overleden vader hem bijstond. Tennisser 
Rafael Nadal heeft ook meerdere rituelen: 
gebruikte flesjes water tijdens het 
toernooi zet hij in een rechte lijn neer, hij 
loopt niet over de lijn, kriebelt aan zijn 
gezicht en trekt zijn kleding heel vaak 
recht. 
 
13 x bijgeloof 
1-"Als ik met zout knoei, dan gooi ik met 
de rechter hand 3 keer een beetje zout 
over de linkerschouder." 
2-"Als ik een spiegel breek, gooi ik er nog 
één( kleintje) kapot!" 
3-"Loop niet onder trappen door, maar er 
omheen." 
4."Spin dood maken brengt ongeluk." 
5."Afkloppen op ongelakt hout."  
6."Ik doe de voordeur niet open als de 
achterdeur open staan, om kwade 
geesten buiten te houden." 
7."Zwarte katten ontwijken." 
8."Ik zoek altijd naar een klavertje 4 als 
ik buiten ben."  
9."Lieveheersbeestjes niet doodmaken, 
dan krijg je ongeluk." 
10."Open geen paraplu in huis, dat 
brengt ongeluk." 
11."Thuis mag niemand zijn schoenen op 
tafel zetten, dat zou zorgen voor ruzie." 
12."Bij een leugentje om bestwil, kruis ik 
nog altijd met vingers achter mijn rug." 
13."Als ik een put zie, gooi ik er een 
muntje in en doe ik een wens." 
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”In de natuur voel ik 

vrijheid en blijheid” 
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“Reis door je verleden en 
deel je verhalen.” 
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“Ontspannen en 
genieting vormen de 

sleutel voor een leven  

dat stroomt!” 
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“Ik trap een open deur 
in als ik zeg dat ‘mensen 

rare wezens zijn’.  
Dus waarom zou ik het 

dan herhalen” 
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Beste lezers, 
 

In de afgelopen maanden groeide 

het aantal pagina’s van Wij 
Zêêuwen gestaag. Deze maand 

maar liefst vierendertig bladzijden 

KBO-leesplezier! 

 

Zijn de citaten op iedere eerste 

pagina van Wij Zêêuwen u 

trouwens al opgevallen? In feite 

proberen ze de lezers welwillend te 

stemmen en doen ze een beroep op 

uw volgzaamheid als lezer. Bovenal 

vragen ze om oplettendheid van het 

publiek. Zo slaagt Augustinus er 

wonderwel in uw aandacht te 

trekken voor zijn betoog over 

Plastic Soup door te zeggen dat 

mensen rare wezens zijn.  

 

Deze maand de tweede aflevering 

van het vierluik van de hand van 

oud-voorzitter Wim Jansen over de 

geschiedenis van KBO-Zeeland. 

Aldus ontstaat een duidelijk en 

eerlijk beeld van onze Zeeuwse 

KBO-historie. 

 

De rubriek Beeld in beeld van 

Arend van der Wel valt inmiddels 

niet meer weg te denken.  

Deze keer reisde hij naar Terneuzen 

en maakte daar prachtige foto’s van 
het Vesalius beeld, om nog maar te 

zwijgen van zijn minstens zo mooie 

verhaal erbij. 

 

Natuurlijk besteden we deze maand 

om te beginnen aandacht aan de 

lintjesregen in Zeeland. Dit jaar viel 

een heel elftal KBO-leden deze eer 

te beurt. 
 

Heel veel leesplezier. 
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In Zeeland hebben op 26 april jl. elf KBO-leden een koninklijke onderscheiding ontvangen. 

Zij zijn allen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. 
 
 
 
 

D. Beulens, Kwadendamme  

Bijna twintig jaar lang was de heer Beulens bestuurslid 

van de voetbalvereniging in Kwadendamme. Nog steeds 

is hij als koster en lid van het parochiebestuur actief 

betrokken bij de Bonifaciuskerk. Ook helpt hij sinds 

2006 met het onderhouden van de begraafplaats. Lid 

KBO-Kwadendamme. 
 

 
De heer van Damme wordt gehuldigd. 
 

J. van Damme, Heikant  

De heer van Damme was medeoprichter van stichting 

tot behoud van parochiale diensten in Heikant, is hulp-

koster en beheerder van de pastorie en coördineert 

werkzaamheden op het kerkhof. Ook is hij voorzitter 

van de parochiekerncommissie in Koewacht en actief 

bestuurslid bij de Regio Kring Hulst van de KBO, 

comité Herdenking Bevrijdingsmonument Heikant en 

de dorpsraad. Lid KBO-Heikant. 
 

A. de Jonge-Schreuders, Zierikzee 

Sinds 1996 helpt mevrouw de Jonge in de voetbalkan-

tine, is meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem 

en verder vrijwilliger in zorgcentrum Borrendamme in 

Zierikzee. 

 

R. de Koster-Puysseleyr, Clinge 

Mevrouw De Koster-De Puysseleyr is sinds 1972 vrij-

williger bij de parochie Heilige Maria Sterre der Zee. 

Zij was penningmeester bij Caritas en collectecoördina-

tor voor Hartstichting Nederland. Verder was ze 

bestuurslid van het koor Sint Cecilia en was ze 

bestuurslid bij het Gemeenschapscentrum Malpertuus. 

Lid KBO-Clinge. 

 

 
De heer Lijmbach voorste rij links. 

 

A. Lijmbach, Lewedorp  

De heer Lijmbach is sinds 1980 actief voor de 

Rooms-Katholieke Kerk in Lewedorp. Organisator 

van het jeu de boules-toernooi, juryvoorzitter 

carnavalsoptocht van ’t Kraaienist en - sinds 2012 - 

voorzitter van de dorpsraad. Hij was bijna twintig jaar 

raadslid voor Borsele en acht jaar statenlid. 

Maaltijdbezorger en SVRZ-chauffeur. Lid KBO-

Heinkenszand. 

 

B. Rentmeester-de Jonge, Ovezande 

Mevrouw Rentmeester was ruim 37 jaar betrokken bij 

basisschool De Zandplaat. Meer dan twintig jaar 

betrokken bij kinderkamp Borsele. Sinds 1984 actief 

binnen de R.K. Ovezande. Helpt mee in het verzor-

gingstehuis van SVRZ. Actief voor het Vrijwilligers-

huis en de vrijwilligerscentrale in Ovezande.  

Lid KBO-Ovezande. 

 

L. Speckens, Vlissingen 

De heer Speckens is al sinds 1957 bestuurslid van de 

Rooms Katholieke Kerk Walcheren en Zeeland. 

Daarnaast was/is hij actief voor Bisdom Breda, Raad 

van Kerken, Protestantse Gemeente Oost-Souburg, 

Toeristenkerk, Taizégroep, Badminton SV Walche-

ren, muZEEum, Vastenactie en Zeeuws Byzantijns 

Koor Srétenieje. Lid KBO-Vlissingen. 
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Aan-z, SportPunt Terneuzen, Hulst voor Elkaar, de 

Gemeente Sluis en vrijwilligers (o.a. KBO-ers) 

organiseren voor de 26e keer Route 55. De fietsroutes 

voeren langs de mooiste plekjes van de streek van 

oost naar west. Jong en oud kan deelnemen aan de 

Route 55-tochten. 

 

De routes worden georganiseerd op vijf donderdagen 

in de maanden juli en augustus. Noteer de data van 

2024 alvast in uw agenda 

• Route 1 | 04 juli | omgeving Meetjesland 

• Route 2 | 11 juli | omgeving Sluis 

• Route 3 | 18 juli | omgeving Terneuzen 

• Route 4 | 25 juli | omgeving Hulst 

• Route 5 | 01 augustus | omgeving Axel 

 

De voorverkoop van de routeboekjes start op 

maandag 3 juni. Zodra de organisatie rond is, volgt 

meer informatie over de routes en de (voor)verkoop 

van routeboekjes met deelnamebutton op onze 

website aan-z.eu 

 

Tekst: Maurice Scholter. Foto: ???????????? 

J.W. Sprangers, Philippine  

De heer Sprangers wordt geëerd vanwege zijn inzet op 

het gebied van voetbal, muziek en buurtsamenhang.  

Hij was van 1984 tot 2016 secretaris van VV Philippi-

ne, is dat sinds 1993 van Muziekvereniging St. Cecilia 

en sinds 2018 van de Activiteitencommissie van aan-z. 

Lid KBO-Philippine. 
 

J. Steenbakker, Ovezande 

Sinds 1998 zet meneer Steenbakker zich in voor het 

seniorenbiljart in Ovezande. Tot vier jaar geleden was 

hij secretaris, maar helpt nog steeds als dat nodig is. Hij 

was ruim twintig jaar nauw betrokken bij voetbalvere-

niging Volharding als penningmeester en bestuurslid, 

maar hij bestierde ook samen met zijn vrouw de kan-

tine, maakte kleedkamers schoon, keurde de velden en 

was scheidsrechter van de vereniging. Van 2007 tot 

2019 was hij bestuurslid bij KBO-Ovezande.  
 

E. van de Vijver-Verbruggen, Zuiddorpe  

Mevrouw van de Vijver-Verbrugge is sinds 1997 vrij-

williger bij de Zonnebloem. Sinds 1998 is ze bestuurs-

lid van Stichting Gemeenschapshuis in Zuiddorpe. 

Ruim 20 jaar is ze beheerder van Dorpshuis ’t Kaaike. 
Voor de Elizabeth Parochie zet ze zich al meer dan 12 

jaar in. Acht jaar geleden werd ze bestuurslid van het 

bewoners-platform Leefbaar Zuiddorpe. Lid KBO-

Axel. 
 

 
 

W. van de Vijver, Zuiddorpe 

De heer Van de Vijver is gedecoreerd voor zijn tome-

loze werk voor de buurtsamenhang, leefbaarheid en de 

kerk. Hij is sinds 1998 vrijwilliger bij Gemeenschaps-

huis ’t Kaaike. In 2013 werd hij ook vrijwilliger voor 
de Elisabeth Parochie. Sinds 2016 zet hij zich daarnaast 

in voor het bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe. Hij 

houdt zich bij deze organisaties vooral bezig met 

onderhoud, techniek en praktische hulp. Lid KBO-

Axel. 

 

 
 

Aan-z, SportPunt Terneuzen, Hulst voor Elkaar, de 

Gemeente Sluis en vrijwilligers (o.a. KBO-ers) 

organiseren voor de 26e keer Route 55. De fietsroutes 

voeren langs de mooiste plekjes van de streek van oost 

naar west. Jong en oud kan deelnemen aan de Route 55-

tochten. 

 

De routes worden georganiseerd op vijf donderdagen in de 

maanden juli en augustus. Noteer de data van 2024 alvast 

in uw agenda 

• Route 1 | 04 juli | omgeving Meetjesland 

• Route 2 | 11 juli | omgeving Sluis 

• Route 3 | 18 juli | omgeving Terneuzen 

• Route 4 | 25 juli | omgeving Hulst 

• Route 5 | 01 augustus | omgeving Axel 

 

De voorverkoop van de routeboekjes start op maandag 3 

juni. Zodra de organisatie rond is, volgt meer informatie 

over de routes en de (voor)verkoop van routeboekjes met 

deelnamebutton op onze website aan-z.eu 

 

Tekst: Maurice Scholter. Foto: Shutterstock. 
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De heer en mevrouw van de Vijver. 
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Op 17 april ging KBO-AEOS met 38 personen naar het Industrieel 

Museum in Sas van Gent. We werden rondgeleid door een tweetal zeer 

gemotiveerde gidsen die ons het een en ander vertelden. We startten de 

rondleiding bij de afdeling suiker. Uiteindelijk is het museum gevestigd 

in de monumentale suikerloods van de coöperatieve beetwortel fabriek. 

We kregen een korte video. Daarna kwamen we in een afdeling die 

bestond uit magazijnvakken. Hierin stonden allerlei onderdelen van 

industrie en zaken van voorheen. Hier werd ook stilgestaan bij de 

hoefijzers, die daar in de vakken lagen, ijzeren hoefijzers maar ook 

hoefijzers van aluminium. Deze worden nog steeds gemaakt bij Royal 

Kerkhaert in Vogelwaarde. De paarden van het Hof krijgen ook het 

schoeisel van deze fabriek. Bekend over de hele wereld bij de 

paardenliefhebbers. Het museum is gericht ook op de jeugdige 

bezoekers en heeft hier een tal van mogelijkheden, die op spelende wijs 

de jeugd bij de techniek betrekt. Dit is door heel het museum te merken 

en erg positief.  

 

Ook de huidige ontwikkelingen, met name 3D printen, worden getoond 

en de jeugd mag er mee aan de slag gaan. We stonden verder stil bij een 

aantal zaken uit vroegere tijden. Met name lijmproductie voor 

schoenzolenreparatie van Cornelis van der Reepe, die ervoor gezorgd 

heeft dat Bison kit toen is ontstaan. Ook is er een afdeling met de 

ontwikkeling van beton. Het beginstadium van gewapend beton, wat 

toen nieuw was en nu nog steeds over heel de wereld wordt toegepast. 

We kwamen ook bij de afdeling bakkerijproducten van Hollandia. En 

ook een afdeling meelmaalderij, eerst met windkracht gevolgd door 

stoommachines. Uiteindelijk is dit overgenomen door Meneba en 

bestaat nog steeds. Ook de graanverwerking en zetmeel en 

zetmeelderivaten van Cerestar en Cargil, het beginstadium, daar is hier 

ook op verschillende manieren voor gezorgd dat dat industrieel erfgoed 

behouden blijft. Erg indrukwekkend, en het pronkstuk van het museum, 

is de elektriciteitsgenerator met 2 

stoommachines, die hier opgesteld 

staan. Ze komen uiteindelijk uit de 

cokesfabriek. Prachtig om te zien, 

hoe vroeger de machines werden 

fraai gemaakt met siersmeedwerk 

rond de bedieningspanelen en de 

bescherming, en koperen en glazen 

oliepotjes. Ook is er een afdeling die 

de ontwikkeling laat zien in 

productie van textiel met diverse 

breimachines.  

 

Er is uiteraard ook over glas het een 

ander behouden gebleven. De glasfa-

briek van Sas van Gent was de eerste 

vlakglasfabriek waar spiegelglas 

werd gemaakt in Nederland. Zij 

heeft glas geproduceerd voor de 

wolkenkrabbers in Dubai en andere 

wereldsteden. Is later overgenomen 

door Saint-Gobain, en in verband 

met tegenvallende resultaten, 

gesloten. Er is in het museum een 

glaswand met vele kleuren en 

carnaval achtige figuren te zien. Ook 

op het gebied van ontwikkelingen 

m.b.t. veiligheid is hier het een en 

ander tentoongesteld.  

 

We stonden ook even stil bij de oude 

brandweerwagen en ook bij de eerste 

vrachtwagen van Anton Verbrugge. 

Eigenlijk is één bezoek te kort om 

alles wat hier tentoongesteld wordt, 

te bekijken. Het is echter wel zaak 

dat dit blijft bestaan. Industrieel 

erfgoed mag niet verloren gaan voor 

de volgende generaties. Het is zeer 

bewonderenswaardig, dat dit hier in 

Sas Van Gent door allemaal 

vrijwilligers wordt rond gezet. Wij 

mogen terugkijken op een zeer 

geslaagde middag en danken de 

mensen van het Industrieel Museum.  

 

Tekst Theo Uitdewilligen. 

Foto: Ton Jongmans. 
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Afgelopen week bezochten 11 leden 

van KBO-Vlissingen deze geweldige 

locatie. 

Tijdens onze rondleiding door maar 

liefst 3 aaneengesloten woonhuizen 

en drie verdiepingen groot zagen wij 

ontzettend veel diersoorten zoals 

kaaimannen, reuzeschildpadden, vele 

soorten slangen, spinnen, en nog veel 

meer van allerlei inheemse diersoor-

ten: te veel om op te noemen.  

 

Na ruim anderhalf uur waren we weer 

bij de uitgang waar enige leden nog 

gezellig bleven napraten. Voldaan 

ging iedereen weer huiswaarts, Dit 

bezoek werd voor deze keer volledig 

betaald door de KBO.  

 

Tekst en foto: Huub van Kessel. 
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De samenwerkende KBO en de 

Seniorensoos in het West-Zeeuws- 

Vlaamse IJzendijke hebben circa 

115 leden. In het Soosgebouw zijn 

op dinsdag- en donderdagmiddag de 

kaarters present. Geregeld zijn er 

ook andere activiteiten zoals 

bingo’s, uitstapjes, prijskaarten e.d. 
 

Op maandagmorgen gaan we 

wandelen. Een jaar of tien geleden is 

door een aantal mensen hiertoe het 

initiatief genomen. Het aantal 

deelnemers is sindsdien redelijk 

stabiel gebleven. In totaal zijn er 

ongeveer 25 deelnemers, maar over 

het algemeen zijn we met een stuk 

of vijftien personen, waarbij de 

dames ruim in de meerderheid zijn.  

De leeftijden variëren van pakweg 

67 tot 88 jaar.  

 

  
 

Op maandagmorgen vanaf 09.00 uur 

druppelen de deelnemers geleidelijk 

aan binnen in het Soosgebouw en 

drinken dan eerst een kopje koffie 

en kletsen wat met elkaar. Om half 

tien vertrekken we voor een rondje 

rond en door IJzendijke. Over de 

wegen op de polderdijken kun je 

rustig wandelen; af en toe een auto, 

een fietser of een andere wandelaar. 

De rondjes zijn over het algemeen 

een kilometer of vijf en degenen 

die dit te ver vinden lopen dan 

een kortere ronde van een kilo-

meter of drie. We lopen met een 

tempo van ongeveer vier kilome-

ter per uur. 
 

Tijdens de wandeling wordt volop 

genoten van het uitzicht in de 

polders en ook druk gekletst over 

van alles en nog wat; het familie- 

en dorpsgebeuren, de sport, de 

politiek en economie, het wereld-

gebeuren en het milieu en veel 

anekdotes en gebeurtenissen over 

vroeger. 
 

De eerste maandag van de maand 

gaan we altijd ergens buiten 

IJzendijke wandelen. We gaan 

dan met auto’s naar bijvoorbeeld 
de kust en wandelen over de dui-

nen of zeedijk of een natuurge-

bied in de buurt. We gaan ook 

wel eens door of langs een ander 

dorp wandelen, zoals bij de wal-

len van het oude vestingstadje 

Retranchement.  

Onlangs zijn we naar het natuur-

park “Het Leen” in Eeklo ge-

weest, dat mooi in bloei stond. 
 

Na de wandeling wordt er een 

half uurtje nagepraat en een kopje 

koffiegedronken in het Soosge-

bouw. We hebben een gezellige 

groep, alles is vrijblijvend. Aan- 

of afmelden hoeft niet. De groep 

blijft redelijk op peil, maar 

nieuwe deelnemers zijn van harte 

welkom. Altijd welkom om eens 

te proberen! 
 

Tekst en foto: Eugène Taelman 
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moeilijk om van 
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       In de rubriek Uit de Kunst laten we kunstenaars aan het woord die voor  

                                        hun werk inspiratie ontlenen aan het Zeeuwse landschap.  

                                                                                 In dit nummer aandacht voor  

                                                                                Nicole Henderiks, die landschappen 

                                                                                 in Zeeuws-Vlaanderen in tekeningen,  

                                                                               schilderijen en etsen met pastelkrijt, acryl  

                                                                                                               en inkt weergeeft. 
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 Het is niet zo moeilijk om van de natuur te houden. 

Tenminste: als je oog hebt voor het geheel, maar 

bovenal ook voor de details in het landschap. Het 

alledaagse kan mooi en boeiend zijn. Ik woon nu in 

Heikant, midden in de natuur en loop elke dag achter 

ons huis zo het landschap in. Lekker alle gedachten 

laten wegwaaien. Ik wil dan alles opsnuiven, me open-

stellen voor de geur van buiten, de luchten, de sfeer, de 

geluiden, maar ook voor de stilte, genieten van het 

simpele. Ik wil mijn hoofd opnieuw vullen met alle 

indrukken, inspiratie opdoen uit de werkelijkheid, uit 

wat ik tegenkom. Ongerijmd bedenken. In gedachten al 

vormen kiezen en de mogelijkheden ervan bedenken. 

Waardoor ben ik geraakt? Hoe leg ik dat vast op papier, 

hoe ga ik het verder uitwerken?  Als tekening in bister 

inkt, op de etsplaat of met pastelkrijt of met acryl? 

 

In de natuur voel ik alle vrijheid en blijheid, kan ik ‘de 
boel de boel’ laten. Maar zonder oog voor detail kom je 
er niet, althans ik niet. Vooral niet op de manier waarop 

ik mijn tekeningen, en etsen en schilderijen uitwerk. 

Onderweg maak ik vaak schetsjes en soms een foto. Ik 

neem ook voorwerpen mee die ik op mijn tocht tegen 

kom. Soms is het een bijzondere veer, een bloem, een 

plantje of een tak. Datgene wat mij op dat moment 

boeit. Wanneer en hoe ik het zal uitwerken weet ik dan 

nog niet. De zin om iets uit te werken komt plotseling 

op, vooral bij mijn etswerk en dan kan ik er wel weken 

aan werken.  

 

 
 

Als ik niet oppas vergeet ik de tijd, ik verlies me 

helemaal in mijn werk. Soms moet ik ook even afstand 

nemen, iets totaal anders doen. Maar wel steeds iets 

creatiefs, zonder dat kan ik niet. 

Het liefst maak ik tekeningen en schilderijen met 

daarnaast het etsen, graveren op een zinken plaat of een 

houtsnede maken in zwart of in kleur. Maar ik vind het 

ook spannend om pentekeningen alleen in bister inkt op 

te zetten. 
 

Overigens is de liefde voor de natuur niet geheel 

vreemd. Geboren en getogen in Kloosterzande, 

wonend vlak bij de natuurgebieden, waren we altijd 

buiten bezig. Als jong meisje tekende ik eigenlijk van 

alles, toen ik later op de Havo in tekenen examen 

deed, kwamen daar andere onderwerpen bij. Mijn 

ogen gingen open en ik wilde meer. Zo ben ik 

tekencursussen gaan volgen in Terneuzen, waar ik 

veel geleerd heb en heb ik uiteindelijk aan de 

Academie voor Schone Kunsten in St. Niklaas 

(België) mijn studies gecompleteerd met een diploma 

voor grafiek en tekenen. 

 

 
 

 

 

 

 

Het landschap in de omgeving van Heikant geeft mij 

de inspiratie om dit vast te leggen op papier. Je kunt 

me vaak vinden op het ‘Groot Eiland’, bij het 
‘Kapersgat’ of in de ‘Schommeling’. “Saeftinghe” en 
de kust zijn ook een favoriet onderwerp geworden.  

Er zijn in mijn omgeving nogal wat kreken en welen 

die de moeite waard zijn om te tekenen tijdens de 

verschillende seizoenen. Ik heb alles al diverse malen 

vastgelegd in een pentekening of op de etsplaat en 

soms in pastel en acryl. 

Ook details van oude boerenschuren, details in het 

landschap en natuur en oude gereedschappen vind ik 

fijn om te tekenen. Een soort ‘stillevens’ die mij dan 
helemaal ‘opslurpen’. Mijn teken- en schilderstijl is 

realistisch en figuratief. 

 

Jan van den Boom. Foto’s: Nicole Henderiks. 
 

Wilt u meer weten over Nicole Henderiks?  

Kijk dan op www.nimart.com. 
 

 

http://www.nimart.com/
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Eindelijk: mei. KBO-Heinkenszand gaat op fietstocht. 

Door het koude en natte weer is de tocht van april  

verplaatst naar 2 mei. De weergoden waren ons deze 

dag goed gezind: een lekker zonnetje, een beetje 

Zeeuwse wind en een prima temperatuur. 

                      Ongeveer 33 personen hadden zich 

                                  aangemeld voor de fietstocht.  

                         Het vertrek was om 13.30 uur  

op het Kamilleplein bij Dijkstede.  

De nog fitte senioren klommen  

op de fiets voor een  

prachtig rondje door  

de polders naar  

Wolphaartsdijk. 

Aangezien de groep  

nogal groot was, 

is er besloten 

om de groep  
            

in tweeën te verdelen onder leiding van Corrie en 

Rinus. Om een of andere reden zijn de groepen 

elkaar kwijtgeraakt, maar niet getreurd, ze kwamen 

weer tezamen op het terras in Wolphaartsdijk. 

 

Op het terras van de Griffioen werd een bakje koffie 

gedronken met een Zeeuwse bolus. Prima vertoeven 

in het zonnetje of onder de parasol.  

Na de rustpauze fietsten we weer richting Heinkens-

zand. In de polder was het redelijk druk met land-

bouwwerktuigen en elektrische motortjes.  

Gelukkig is iedereen weer veilig en zonder 

ongelukken teruggekeerd in Heinkenszand.  

 

Corrie, Kees en Rinus bedankt voor de 

organisatie.    

 

Tekst: Annelies Martens. Foto’s: Riek van Zeventer. 
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Evenals vorig jaar heeft KBO-AOES op 17 mei weer 

gezellig een middagje midgetgolf gespeeld in Aarden-

burg. Er deden 23 leden aan mee. De weergoden waren 

ons gunstig gezind. We merkten dat we hier op deze 

locatie al eerder hadden gespeeld, wat ook bleek in de 

punten. Toch zijn er erg moeilijke holes bij.  

We mogen terugkijken op een gezellige middag. Een 

attentie voor de eerste plaats bij de dames was voor 

Edith Raeman-de Saer. En bij de heren voor Willy 

Tournois. 

 

Verslag: Theo Uitdewilligen. Foto’s: Ton Jongmans. 
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In Sharing Stories vertellen deelnemers over bijzondere momenten in hun leven 

rondom de thema’s durf, succes, plezier en liefde. Er ontstaat verbinding en 
respect naar elkaar door verhalen te delen en naar elkaar te luisteren. Zo krijgt 

iedere deelnemer op speelse wijze de gelegenheid om positieve levenservaringen te 

delen met anderen. 
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Dinsdag 26 

maart 2024 

werd de 

jaarlijkse BC 

Gregorius 

Paaslunch/-

prijskamp 

gehouden in het 

Gregoriuscentr

um te Axel. 

Voordat rond 

de klok van 

12.00 uur de 

leden/deelnemer

s arriveerden, 

hadden de 

vrijwilligers de 

tafels kleurrijk 

versierd in de 

paaskleuren. 

De lunch 

bestond uit 

kippensoep, 

belegde 

broodjes, 

krentenbollen, 

paasbrood en 

natuurlijk 

gekookte eieren. 

Iedereen liet het 

zich heerlijk  

Wisenten                                                                       Lepelaars 

 

aan-z 

Carine Bentveld, ‘regisseur eenzaamheid’ in Terneuzen, 
houdt zich in Zeeuws-Vlaanderen bij aan-z bezig met 

preventie, welzijn en ondersteuning van jong en oud. 

Op dit moment wil ze in samenwerking met ‘Sociaal 
Vitaal, Sharing Stories’ een start gaan maken een spel-
vorm aan te bieden aan mensen die graag hun levens-

verhaal zouden willen delen met anderen. De eerste stap 

is gespreksleiders te vinden. Vanwege eerdere ontmoe-

tingen tussen aan-z en leden van het KBO wordt nu ook 

KBO-leden uit de gemeente Terneuzen de kans geboden 

gespreksleider te worden binnen dit project.  

 

Spel Sharing Stories 

Sharing Stories is een bijzondere spelvorm voor 

senioren en volwassenen. Aan de hand van de thema’s 

durf, plezier, liefde en succes delen ze positieve ervarin-

gen uit hun leven met anderen. Zo staan zij samen stil 

bij herinneringen die al lang niet meer zijn bekeken.  

Sharing Stories bevordert sociaal contact. Het kleurrijke 

bordspel focust zich op positieve ervaringen in de 

verschillende levensfasen van de spelers, zoals jeugd, 

op eigen benen en ouder worden. De spelers delen om 

beurten hun herinneringen. De anderen stellen aanvul-

lende vragen aan de hand van vraagkaartjes. Deze 

interactie helpt de herinneringen of toekomstbeelden 

verder te verrijken. Verhalen komen zo weer tot leven. 

Ook wordt actief gewerkt aan inzicht over de gedeelde 

gebeurtenissen. 

Een spelvorm als Sharing Stories leidt tot oprechte 

belangstelling voor een ander en geeft de spelers 

hernieuwde energie. De uitdaging om herinneringen toe 

te laten en te delen, bevordert betrokkenheid bij elkaar. 

 

Workshop Sharing Stories voor spelleiders  

Deze bijeenkomst ondersteunt spelleiders praktisch in 

hun rol en geeft uitleg over levensverhalen delen. Er 

wordt stil gestaan bij gevolgen van eenzaamheid, de 

kracht van positieve levensverhalen en de krachten van 

vertellen en luisteren. Natuurlijk kunnen deelnemers 

ook het spel zelf ervaren en hun rol als spelleider 

verkennen. Voor een optimale uitvoering van Sharing 

Stories is deze workshop daarom van groot belang.  

 

‘We bestaan in de blik 
van andere mensen’. 

 

Dirk de Wachter, psychiater 
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Spelbegeleiders gezocht 

Wil jij verhalen tot leven brengen? Word dan spelbe-

geleider van Sharing Stories. Reis door je verleden en 

deel je verhalen. Iedereen heeft verhalen over zijn 

leven, zeker senioren.  

Voordat we dit inspirerende spel kunnen doen, zoeken 

we mensen die het leuk zouden vinden om het spel te 

begeleiden. Je volgt eerst een workshop. Daarna word 

je spelbegeleider van Sharing Stories. 

 

Zoals gezegd: belangstellenden uit de gemeente 

Terneuzen kunnen zich aanmelden op onderstaand 

adres. 

 

Het project lijkt mij dusdanig interessant dat ik op 

grond van de inhoud een oproep durf te doen aan 

afdelingsbesturen dit onderwerp te agenderen.  

 

Wie weet, is zo’n project ook op andere plekken van 
onze provincie van de grond te krijgen, al dan niet 

in samenwerking met de gemeentelijke welzijns-

organisaties in Zeeland.  

  

Wil jij meehelpen om deelnemers hun verhalen te laten 

vertellen? Vind je het leuk om verhalen tot leven te 

brengen en ieder aan het woord te laten komen? Heb je 

zin om met het spel aan de slag te gaan en een groepje 

te begeleiden? En belangrijk: woon jij in de gemeente 

Terneuzen? Geef je dan op voor de workshop. Deze zal 

op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden. 

 

Opgeven of meer informatie?  

Mail naar: welzijn@aan-z.eu of bel 0115 563015 

(keuze 6). 

 

Tekst: Rob Rijkschroeff. Foto’s: Sharing stories 

  

 

mailto:welzijn@aan-z.eu
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       Op de najaarsreis gingen we (KBO-‘s-Heerenhoek) naar het kermismuseum in Hilvarenbeek en  

                           kwamen we ook langs Safaripark De Beekse Bergen. Toen vertelde onze chauffeuse 

                           Mathea van AMZ Borssele dat je daar ook met eigen bus doorheen mocht rijden. 

                                    Je hoeft dan zelf niet het hele park door te lopen en hoeft dan  

                                                   zelfs niet over te stappen in de Safari-bus.  

                                                            Het thema van de voorjaarsreis voor  

                                                                      15 mei 2024 was geboren! 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 

Het was die dag heel warm, maar met de airco aan 

was het goed uit te houden. Na de koffie met gebak 

bij een restaurant in Gilze reden we richting Hilva-

renbeek. Aangekomen in de Beekse Bergen kwam 

“de ranger“ (gids) aan boord. De safari bestond uit 
twee totaal verschillende routes door alle wereld-

delen. Beide routes duurden ongeveer 45 minuten. 

De ranger vertelde op zeer enthousiaste wijze over 

de dieren, hun leven en rangorde in de kudde. Zo 

ook dat er maar liefst tweeënvijftig ooievaarsnesten 

in het park zijn, dit hadden ze pasgeleden vastge-

steld door met een drone over hun natuurgebied te 

vliegen. We zagen o.a. kamelen die hun winter-

vacht aan het verliezen waren en hoorden waarom 

ze weken zonder water kunnen. Zo gaf ze ook 

steeds aan waar de bus even moest blijven staan.   

De ranger vertelde dat de parken waar zij bij aan-

gesloten zijn, gebonden zijn aan regels zoals een 

fokprogramma en ook onderling dieren uitwisse-

len.  Zij had een mandje bij zich met bepaalde 

voorwerpen die rondgingen in de bus zoals de  
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staart van een leeuw, de wintervacht van een kameel, 

een gewei, de hoorn van een Afrikaanse spiesbok etc. 

Aan bijna het einde van de rit kwamen we langs de 

giraffen. Onze rode bus trok de aandacht en nieuws-

gierig liepen zij voor en rond de bus en keken zij 

naar binnen en zouden ons bijna een kusje geven. 

Iedereen vond de tocht, maar zeker de uitleg gewel-

dig. Daarna hadden we nog 3 kwartier om vrij door 

het park te lopen of neer te strijken op het terras. 
 

Omdat het ons op een eerdere reis goed was bevallen 

gingen we naar restaurant “De Commerce” in Kruis-

land voor ons diner. Ook daar was het weer goed 

verzorgd en was er veel aandacht besteed aan de 

wensdiëten. Voldaan keerden we terug.  

Onze voorzitter Lau dankte onze chauffeuse Mathea 

voor de wijze waarop ze ons weer had vervoerd en 

onderweg veel had verteld.  
 

Tekst: Kees Rentmeester. Foto’s: Margaret Rentmeester. 
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Pup grijze zeehond 
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Wandelen als afdelingsactiviteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

Met het mooie weer van de afgelopen dagen is het 

goed toeven in de tuin. Ik heb een prachtig uitzicht op 

een nestkastje waar twee pimpelmezen hun eieren 

hebben uitgebroed. Vader en moeder pimpelmees 

vliegen af en aan met rupsjes. Wat een drukte, wat een 

zorg voor de jonkies. Naarmate de jonge vogeltjes 

groter worden wordt er ook meer voedsel naar binnen 

gebracht. Overdag, tijdens het voeden, lijkt er geen tijd 

voor een pauze. Wat een energie om de soort te helpen 

voortbestaan. 

 

Nu is het ene dier wel actiever dan het andere. Bijen 

zijn doorgaans ‘bezig’ en ook mieren zijn fanatieke 
actievelingen. Maar er zijn ook dieren die rust-

momenten lijken te kennen. Toen we een aantal jaren 

geleden met de kinderen in de vakantie een  

dierentuin bezochten, besloten we ons brood  

op een bankje op te eten met links een  

prachtig uitzicht op de apen en rechts  

op de leeuwen. We hoopten spectaculaire 

 acties te kunnen zien.  

 

In het uur dat we op het bankje zaten,  

hebben we echter alleen maar sloom  

gedrag van deze dieren gezien.  

De leeuwen lagen te rusten en  

deden niets. De apen zaten inert  

en ongeïnteresseerd op een  

houtje te bijten. Weinig actie,  

weinig sensatie. 

 

Ja, ook dieren kennen hun  

rustmomenten. Ze hoeven niet  

altijd in actie te zijn. Per saldo  

zijn ze minder actief dan  

mensen en verwijlen ze graag.  

Ze maken beslist geen overuren.  

Dat geeft te denken en de  

wereld van de dieren kan ons  

inspireren om voldoende  

pauzes te nemen. 

 
. 

 
 

Ontspanning en genieting vormen de 

sleutel voor een leven dat stroomt. 
 

Kennelijk zijn er twee modi van leven. Een actieve, 

naar buiten gerichte, en een inactieve, naar binnen 

gerichte modus. Dat geldt voor mensen én dieren. 

Wat ook voor beiden geldt is het instinct om te 

overleven, om de soort in stand te houden. Dat is 

de drukte van de pimpelmeesjes: de zorg voor de 

jonkies, de zorg om het voortbestaan van hun 

populatie. 

 

Mensen zijn ook vaak aan het overleven. Voor 

sommigen is iedere dag een strijd om te overleven.  

    Gelukkig hebben wij mensen ook de mogelijk- 

        heid om te leven, om mee te gaan met de  

          stroom van het leven. Dat kan als we zo nu  

           en dan uit de drukte stappen om te kunnen 

             ontspannen en genieten.  

             

           Momenten van ontspanning en genieting 

                vormen de sleutel voor een leven dat 

                       stroomt. Daarin zijn we anders dan  

                         dieren, maar misschien ook weer 

                          niet. 

                             Als de kat bij jou op schoot ligt  

                               en samen met jou deelt in  

                                ontspanning, is het een 

                                mooi geschenk voor mens 

                                én dier.  

                           

                               Ton Roumen is een ervaren 

                               coach, retraiteleider en spreker.                     

.                                

                                 Hij publiceert boeken en    

                               artikelen over spirituele    

                              thema’s en persoonlijke                        

                             ontwikkeling. 

                                

      

                              Meer informatie: 

                            www.bezinnen.com 
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Beeld in beeld 3 

Deze tweemaandelijkse rubriek trekt kriskras door Zeeland op zoek naar bijzondere standbeelden van 

bekende, onbekende of juist anonieme mensen. Deze keer: ‘de man met de cape’ in Terneuzen 
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Het grootste bronzen beeld van Nederland vinden we 

sinds 2007 aan de Scheldeboulevard te Terneuzen, 

vlakbij het gemeentehuis. Het ongeveer vijf meter hoge, 

brede en diepe kunstwerk van de in Amsterdam wonen- 

de Brit Thom Puckey is imposant en raadselachtig 

tegelijk.    

 
Bron afbeelding: Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 

 
Botten, spieren en pezen 

Andreas Vesalius werd als Andries van Wesele in 1514 

te Brussel geboren. Hij was arts en werd één van de 

grondleggers van de anatomie. Vesalius schreef in 1543 

het eerste complete boek over het menselijk lichaam: 

De humani corporis fabrica libri septem (De bouw van 

het menselijk lichaam, in zeven boeken). Hij kwam aan 

al die vernieuwende wijsheid door met toestemming 

lijken – meest van terdoodveroordeelden – open te 

snijden, zijn ontdekkingen te noteren en alle botten, 

spieren en pezen te tekenen. Zijn revolutionaire werk 

sloeg in als een bom. Vesalius werd hoogleraar 

anatomie en chirurgie in verschillende Italiaanse steden 

én lijfarts van keizer Karel V.   

 

De ‘cape’  
Waarom een Vesaliusbeeld in Terneuzen, waar de 

geleerde vermoedelijk zelfs nooit is geweest? Een 

standbeeld in zijn geboortestad Brussel zou veel 

logischer zijn. Klopt, en dat staat er dan ook, al sinds 

1847. Maar dat is een beeld van Vesalius zelf.  

Terwijl het Terneuzense beeld niet Vesalius verbeeldt, 

maar een door hem getekende, naakte en deels ‘open-

gewerkte’ man. Niet voor niets is de officiële naam 
ervan ‘Het Vesalius Beeld’, om duidelijk te maken dat 
het niet Vesalius zelf voorstelt. Het is geen beeld ván 

hem, maar óver hem, zogezegd. De bronzen man staat 

in nagenoeg dezelfde houding als die op één van 

Vesalius’ houtsneden, hierbij afgebeeld.  

 

En de ‘cape’ dan? Op de binnenkant van de ‘cape’ is 
een landschap te zien, zoals dat ook te vinden is op de 

achtergrond van Vesalius’ etsen van gestripte mensen.  
Daar ligt volgens mij de sleutel om de ‘cape’ te 
duiden. De hoekige vorm van de ‘cape’ suggereert dan 
dat dit het papier is waarvan de man losgekomen is; hij 

is tot leven gewekt. De wind blaast vervolgens het 

papier-met-landschap om de contouren van de man.   

 

Bijzondere plek 

Terneuzen heeft dus niets met Vesalius, maar relatief 

dichtbij is wel werk van hem te zien: in het prachtige 

drukkerijmuseum Plantin-Moretus in Antwerpen. Daar 

herdrukte Christoffel Plantijn in 1566 de Fabrica. Het 

was een zogeheten roofdruk, heel normaal in die tijd 

waarin © nog niet bestond. Het Vesalius Beeld staat 

sinds 2007 in Terneuzen, maar het ontwerp is al uit 

1992. Puckey kon het werk niet goed kwijt totdat 

Terneuzen belangstelling toonde. De gemeenteraad 

ging akkoord met de aanschafprijs van ruim twee ton, 

hoewel de SGP-fractie er nog tevergeefs voor pleitte 

de man een ‘fatsoenlijke broek’ aan te trekken. ‘De 
man met de cape’ (en zonder broek) luistert 
dientengevolge ook naar een andere bijnaam: ‘Het 
pikkie van Puckey’.  
 

 
Het complete beeld in de avondschemering. 

 

De plek van het beeld is bijzonder. Het staat in feite 

met de rug naar de boulevard en het beeld ligt voor 

voetgangers bepaald niet op de route om het ’s goed 
van dichtbij te bekijken. Jammer, want dan zou het 

beeld meer tot zijn naakte recht komen.  

  

Tekst en foto’s: Arend van der Wel 
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Op het programma van KBO-Vlissingen stond op dins-

dagmiddag 7 mei een bezoek gepland naar de Vlinder-

tuin in Kwadendamme. 

 

Het was deze dag toevallig prachtig zonnig weer, een 

unicum tegenwoordig, met alle dagen regen en wind. 

Voor deze dag hadden zich 11 leden aangemeld. Met 

drie auto’s reden wij naar Kwadendamme. Nu was ik 
zelf daar een tiental jaren geleden op bezoek geweest, 

maar wat was daar veel veranderd!  Was vroeger een 

grote vlindertuin te bezoeken, nu is de naam gewijzigd 

in “Tropical  Zoo”.  Nou, dat hebben we geweten. Wat 

is daar nu veel te zien en te doen: Er zijn vele attracties 

zoals Adventure golf, Kids jungle, dino expo, vele 

fossielen, een groot restaurant met een prachtige 

buitentuin. En wat hebben we vele dieren en vlinders 

gezien. 

 

 
 

 
 

Zo zijn er diverse prachtige dwergslangen, dwerg-

aapjes in vele kleuren, gordeldieren, mangoes, slangen, 

vogels en vissen en natuurlijk vele vlinders. 

Het geheel ligt er prachtig bij tussen bloemen en 

struiken etc. Het geheel is buitengewoon prachtig 

aangelegd en er is dus voor iedereen wat te doen. 

 

Onze leden hebben genoten en keken hun ogen uit. Na 

ongeveer anderhalf uur daar rondgelopen te hebben, 

zijn we met zijn allen naar het buitenterras gegaan 

waar we, lekker in het zonnetje, genoten hebben van 

een consumptie of een kopje koffie. 

Tegen 17 uur gingen we weer huiswaarts en konden 

we terugkijken op een prachtig uitje. 

 

Tekst en foto’s: Huub van Kessel 
. 
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Het zal ongeveer aan het begin van de jaren 80 geweest  

zijn, dat ik samen met andere plantenliefhebbers een  

hele zomer lang bijna iedere vrije zaterdag te vinden  

was in de Clingepolder, net ten oosten van Clinge.  
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We hadden ontdekt dat hier een 

ware botanische schatkamer lag 

voor Zeeuwen die aan de planten-

groei van de klei gewend waren. 

Vooral in sloten en plassen ston-

den veel zeldzaamheden die we 

nooit eerder gezien hadden.  

 

 
Moerashertshoorn. 

 

Om maar een paar voorbeelden te 

noemen: ondergedoken moeras-

scherm, duizendknoopfonteinkruid 

en vlottende bies. We vonden de 

prachtige gele bloempjes van het 

moerashertshooi en in de Krieke-

putte zelfs een plekje met oever-

kruid en verschillende planten van 

het groot blaasjeskruid. 

 

 
De paardenbijter. 

 

We kwamen ook veel mooie 

vogelsoorten tegen, zoals de toen 

nog vrij algemene matkop en de 

eveneens inmiddels zeldzaam 

geworden wielewaal. Ik herinner 

me een ochtend dat we zelfs drie 

wielewalen tegelijk hoorden.  

 

Kom daar in deze tijd nog eens 

om…  Nou ja, zelfs in mei van dit 
 

beleven. In een peilloos snelle 

vlucht vliegen ze boven de 

waterpartijen om muggen en 

andere prooien te bemachtigen. 

Tussen riet en andere oeverplanten 

kun je vaak de lege larvenhuidjes 

vinden van libellen die net 

‘uitgeslopen’ zijn. Want de larven 
van de libellen leven in het water 

en ze staan bekend als roofzuchtige 

dieren die soms flinke prooien 

kunnen aanvallen. 

 

Genoeg over libellen. De vogels 

van de Clingepolder zijn ook nog 

steeds interessant. Er huist altijd 

wel een ransuil in de dichte naald-

bomen en in de bosjes nestelen 

sperwers en andere roofvogels. 

Ook bosvogels als de grote bonte 

specht en de gekraagde roodstaart 

geven acte de présence.  

 

Bij de sportvissers die in de oude 

zandafgraving actief zijn, kun je 

zien dat er ook een flinke rijkdom 

aan vissen te vinden is. 

 

 
Een sperwer. 

 

Kortom; de Clingepolder biedt 

voor elk wat wils. Zowel de 

argeloze wandelaar als de door-

gewinterde natuurliefhebber vindt 

er altijd wel iets van zijn gading. 

 

Tekst en foto’s: Chiel Jacobusse. 
 

jaar hoorde ik nog een wiele-

waal roepen in de Clingepolder 

en dat gebeurt eigenlijk ieder 

jaar nog wel. 

Want hoewel de plantengroei 

van de Clingepolder na onze 

uitvoerige inventarisaties wei-

nig geheimen meer kende, is de 

voorliefde voor het kleinschali-

ge gebied altijd gebleven.  

 

Je kan er heerlijk wandelen, 

waarbij je steeds afwisseling 

hebt tussen bos, water, grasland 

en relatief kleinschalige 

akkertjes.  

 

Een specht. 

 

Er gaat geen jaar voorbij of ik 

ga wel een paar keer op excur-

sie in de Clinge-polder en altijd 

weer levert dat nieuwe verras-

singen op. Een deel van het 

gebied is natuurgebied en wordt 

beheerd door Staatsbosbeheer. 

Maar er liggen tussen de wegen 

en paden ook nog tal van parti-

culiere gebiedjes, die het geheel 

tot een afwisselende lappen-

deken maken. 

 

Bij het water zijn altijd wel li-

bellen te vinden. Zeldzame 

soorten soms, maar ook aan 

gewone soorten als de grote 

keizerlibel, de blauwe glazen-

maker en de algemeen voor-

komende paardenbijter, kan een 

wandelaar heel wat genoegen  
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Op woensdag 22 mei 2024 vertrok 

een volle AMZ- touringcar met 53 

(helaas waren 5 leden ziek) enthou-

siaste leden van KBO-Goes richting 

Gemert voor een bezoek aan het 

Boerenbondmuseum in Gemert. 

Het was vroeg dag, maar iedereen 

was keurig op tijd zodat we verder 

zonder problemen aankwamen bij 

het Boerenbondsmuseum.  

 

We werden hartelijk ontvangen 

door het (vrijwillige) personeel en 

na een kopje koffie of thee met een 

heerlijk stuk taart werden we verder 

welkom geheten door de gids(en).  

 

 
 

Na het verhaal over het ontstaan 

van het museum werd de groep 

gedeeld door vieren en onder 

begeleiding van de gidsen gingen 

we op pad. Bezoek aan o.a. twee 

originele boerderijen, verschillende 

ambachtshuisjes, een handkracht-

zuivelfabriek, een plattelands-

schooltje, een machinale klompen- 

makerij en houtzagerij, winkeltje, 

café, rietvlechter, weverij en een 

veldkapel.  

Bij dit alles vertelden de gidsen 

honderduit over hoe het vroeger, 

begin vorige eeuw, ging op de 

boerderij. Hoe o.a. de smid en de 

klompenmaker hun ambacht uit- 

voerden en hoe kinderen vroeger 

naar school gingen. 

 

 

Na de koffietafelbreak gingen we 

weer op pad met de gidsen en voor 

één groepje stond de rit met de 

huifkar nog op het programma.  

 

Na afloop en voor vertrek was er 

nog voor eenieder een consumptie 

en na de sanitaire stop ging het 

richting de touringcar, op naar het 

restaurant De Commerce in Kruis-

land voor het diner. Het diner 

bestond uit een “metersmenu” met 
heerlijke boeren groentesoep en 

kipsaté met toebehoren. Het toetje 

was het dessert van de chef, heel 

apart en lekker. 

 

 
 

Het hele dagprogramma liep als 

gesmeerd. De spoorwegen zouden 

hier een voorbeeld aan kunnen 

nemen. De bus op tijd, de deelne-

mers op tijd, gidsen stonden klaar, 

koffietafel stond gereed en het 

diner was ook keurig verzorgd, 

waardoor we weer stipt op tijd 

vanuit Kruisland huiswaarts kon-

den keren.  

 

Het was een zeer geslaagde dag-

tocht met, om niet te vergeten, een 

uitstekende chauffeuse.  

Kortom, we zijn met z’n allen weer 
een heerlijk dagje uit geweest. 

Mooi om op terug te kijken en met 

veel dank voor de organisatie. 

 

Tekst en foto’s Wim Copper. 
 

 

Veel herkenbare en mooie herinne-

ringen kwamen bij menigeen naar 

boven. Het was echt weer zoals elders 

werd geschreven “hoe ouder je bent 
hoe meer je herkent”.  
 

 
 

Per groep hebben we ook een huif-

kartocht gemaakt. Een heus sterk 

paard heeft de kar getrokken over een 

behoorlijk modderig pad. Een rit door 

de directe omgeving van het museum 

met onderweg de veldkapel. Doordat 

het de voorgaande dagen heel veel 

geregend had konden we niet uitstap-

pen bij de veldkapel, maar het paard 

kende de route en hield netjes stil.  

 

 
 

Nadat iedereen weer terug was in het 

restaurant stond er een heerlijke 

koffietafel voor ons klaar bestaande 

uit broodjes + diverse broodsoorten 

en beleg, koffie, thee en melk, met 

zult, kaantjes en gebraden worst 

(weer iets anders dan een kroket). 

De koffietafel werd door iedereen 

heel lekker gevonden.  
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tijdens het plukken of knippen van 

de aardbei. Door gebruik van de 

schaar, loopt de vrucht minder 

beschadiging door drukplekjes op. 

Steeds meer telers schakelen de 

laatste jaren over van de ‘koude 
grond’ naar glas of tunnels (bedekte 
teelt). Het grote voordeel hiervan is 

dat men minder weerafhankelijk is. 

Het ras aardbeien dat ze bij het 

aardbeienterras kweken heet 

Elsanta en is in deze streek het 

meest voorkomende. Het grootste 

gedeelte van onze aardbeien wordt 

geleverd en verkocht via de beken-

de veiling 'Hoogstraten'. 

Groothandelaren uit heel Europa 

kopen hier hun aardbeien voor 

supermarkten, groenteboeren, 

bakkers, restaurants etc. U kunt dus 

in principe deze aardbeien in heel 

Europa tegenkomen.  

Leuk weetje: op elk doosje aard-

beien staat een persoonlijke (QR)- 

code van de kwekerij waarvan het 

doosje komt. U kunt dus altijd te 

weten komen waar uw aardbeien 

werden geteeld.  

Ook het winkeltje op het terrein kon 

worden bezocht. Daar werden aller-

lei aardbeiendingetjes verkocht. 

Van aardbeienprosecco, aardbeien-

likeur, aardbeienjam en chocolade-

bonbons tot verse aardbeien. Het 

zag er allemaal lekker en leuk uit. 

Na de uitleg was het tijd voor een 

Brabantse lunch. Deze was prima 

verzorgd met o.a. een Brabants 

worstenbroodje, bruin- en wit-

broodje, eierkoek en uiteraard 

mochten de verse aardbeien niet 

ontbreken. Ook de koffie en thee 

smaakten weer goed.  

 

Na de lunch was het tijd om verder 

te gaan met het programma en we 

vertrokken met zijn allen naar 

Oudenbosch.  

 
 

Daar kregen we de gelegenheid 

onder leiding van een gids de 

basiliek te bezichtigen.  Wat een 

mooie kerk is het toch, een kopie 

van de Sint-Pieter in Rome.  

 

De basiliek is om precies te zijn 

zestien keer kleiner dan het 

Romeinse evenbeeld. De basiliek 

kent een lengte van eenentachtig, 

een breedte van vijfenvijftig en een 

hoogte van drieënzestig meter, de 

koepel meegerekend. De gids gaf 

een duidelijke uitleg, zodat we ook 

daar weer wijzer vandaan kwamen.  

Na de rondleiding kon men de trap-

pen -140 treden- beklimmen naar 

de indrukwekkende koepel. Boven 

aangekomen waren we onder de 

indruk van het prachtige schilder-

werk van Cornelis Raaymakers en 

u ondergaat de adembenemende 

ruimte, waarin u als na een bergbe-

klimming naar beneden kijkt. U 

bevindt zich ongeveer 28 meter 

boven de kerkvloer.  

Daarna was het tijd om richting 

Zeeland te vertrekken, moe maar 

voldaan kwamen we terug in Hein-

kenszand. We kunnen terugkijken 

op een heerlijk dagje uit.  

Op de volgende pagina’s volgt een 
uitgebreid artikel over deze 

basiliek. 

Tekst en foto’s: Annelies Martens 

Op een zonnige 30 mei gingen 54 

leden van de KBO-Heinkenszand 

met de bus richting Rijsbergen. Na 

een uurtje kwamen we op de be-

stemming, het aardbeienterras, aan 

en werden we verwelkomd met een 

lekker bakje koffie en een wafeltje 

met verse aardbeien en slagroom. 

Iedereen liet zich dit goed smaken. 

 

Na de koffie kregen we een rond-

leiding over het bedrijf door de heer 

Bastiaensen. Deze had een vlotte 

babbel en wij hebben weer veel 

nieuwe dingen opgestoken. 
 

 
 

Daar waar vroeger de aardbeien 

enkel in de zomermaanden werden 

geplukt, is de oogst tegenwoordig 

een jaar rond. Vanaf de jaren 80 

wordt er steeds meer geteeld in 

plastic en glazen kassen (bedekte 

teelt). In het voor- en najaar worden 

de 'Zomerkoninkjes' geteeld in 

plastic boogtunnels en in de winter 

in verwarmde kassen. In de zomer-

maanden als vanouds van de ‘koude 
grond’. In veel kassen en tunnels 
worden de laatste jaren aardbeien in 

potten, veenbalen of bakken met 

potgrond of kokos geteeld. Deze 

hangen of staan een stuk boven de 

grond (stellingenteelt). Grote voor-

delen van deze potcultuur zijn: dat 

men meer aardbeiplanten per m2 

kan planten, deze planten minder 

ziektegevoelig zijn -na elke oogst 

worden de planten en de potgrond 

vervangen- en dat de medewerkers 

kunnen blijven staan of zitten 
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Pastoor Hellemons (1810-1884)   

Willem Hellemons mag met zekerheid de geestelijk 

vader van de Basiliek van Oudenbosch genoemd 

worden. Naast initiatiefnemer en inspirator van dit 

dominante bouwwerk in Oudenbosch, wist hij ook de 

financiering rond te krijgen voor de bouw. Willem 

Hellemons groeit in Roosendaal op in een katholiek 

gezin. Hij wordt op jonge leeftijd koorknaap en 

misdienaar en volgt zijn lagere studies in Turnhout. 

Hier wordt de roeping tot het kloosterleven steeds 

sterker en na afronding van zijn studie in Turnhout, 

meldt hij zich als novice bij de Cisterciënzers in de 

Sint Bernardusabdij in Bornem. 

 

Rome 

Op 19-jarige leeftijd besluit Willem naar Rome af te 

reizen om zijn priesteropleiding te voltooien in de 

Cisterciënzerabdij van Santa Croce in Gerusalemme. 

Vanaf zijn aankomst in Rome is hij diep onder de  

indruk van de architectuur van de stad en de kerken in 

het bijzonder. Vanuit zijn studievertrek kijkt hij uit op 

de Sint Jan van Lateranen met zijn machtige beelden-

kunst. In 1833 ontvangt hij zijn priesterwijding in de 

Sint Jan van Lateranen. Ruim een jaar later, in oktober 

1834, wordt hij benoemd tot kapelaan in Oudenbosch.  
 

Terug in Nederland 

Na het overlijden van de pastoor van Oudenbosch in 

1842 wordt Willem Hellemons de nieuwe pastoor. Als 

kapelaan betekende Hellemons al veel voor de Ouden-

bossche gemeenschap.  

Hij stichtte samen met de Franciscanessen uit 

Roosendaal een nieuwe congregatie: St. Anna en later 

samen met Vader Vincentius het jongensinternaat St. 

Louis. Vanuit Oudenbosch groeien beide congregaties 

uit tot organisaties met vestigingen in binnen- en 

buitenland. 
 

Pater Hellemons 

 

Interieur basiliek 
 

Een basiliek (Latijn: basilica) is een eretitel voor een katholiek kerkgebouw met een bijzondere betekenis. 

Dit kan zijn omdat de kerk van groot historische belang is, omdat er een bijzonder reliek ligt, of omdat de 

kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. De eretitel wordt door de paus toegekend. 
 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Basilica_(bouwwerk)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Reliek
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bedevaart
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Paus
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marmeren motieven. Ook het baldakijn boven het altaar 

is een kopie van het baldakijn van Bernini. Zelfs kopieën 

van schilderstukken uit de Sixtijnse kapel zijn 

aangebracht aan de gewelven. De basiliek is genoemd 

naar de heilige vrouwen Agatha en Barbara. De kerk van 

Oudenbosch heette de St. Agathakerk, voordat de 

basiliek werd gebouwd. Agatha van Sicilië was een van 

de eerste heiligen uit de Katholieke Kerk, een van de 

zeven primaire heiligen. Vaak wordt een kaars aange-

stoken bij haar beeld door vrouwen met borstkanker of 

mensen met brandwonden. De H. Barbara van Nico-

medië is toegevoegd aan de naam van de kerk tijdens de 

bouw van de basiliek. Ook zij geldt als een van de 

vroegere heiligen van de Katholieke Kerk. 

 

Bijzondere weetjes 

-Toen met de bouw begonnen werd, telde Oudenbosch 

  slechts 3500 inwoners.  

-Op 9 mei 2008 werd hier het kerkelijk huwelijk inge- 

  zegend tussen Frans Bauer en Mariska van Rossenberg. 

-Op 11 februari 1997 werd een scène uit de Amerikaanse 

  film Only Love (met Marisa Tomei en Rob Morrow)  

  opgenomen in de basiliek. De basiliek diende als decor  

  voor een huwelijk dat gesloten zou zijn in Rome. 

-De basiliek trekt per jaar zo'n 60.000 bezoekers. 

-Indien tijdens een conclaaf in Rome een nieuwe paus is 

  gekozen, komt er ook uit de schoorsteen van deze kerk 

  witte rook. Deze schoorsteen is een kopie van die van  

  de Sixtijnse Kapel waar de paus altijd wordt gekozen. 

  Ook de klokken van deze kerk worden dan geluid, 

  tegelijk met die van de Sint-Pieter. Verder wordt dan  

  ook hier de Vaticaanse vlag gehesen. 

 

Door: Rob Rijkschroeff 

Bronnen: Ciaotutti.nl, Omroepbrabant.nl, 

Wikipedia en Het verhaal van Willem Hellemons 

Hellemons en de Zouaven 

In 1860 roept paus Pius IX gelovigen op om de Kerke-

lijke Staat te verdedigen tijdens de Resorgimento, de 

eenwording van Italië. De oproep vindt gretig gehoor 

in Nederland, vanwaar bijna 3.200 jonge mannen naar 

Rome reizen. Willem Hellemons gaf een groot deel 

van deze mannen onderdak in Oudenbosch, vanwaar 

de treinreis naar Brussel begon voor de militaire keu-

ring. Deze mannen, Zouaven genoemd, worden nog 

steeds herdacht in het Nederlands Zouavenmuseum in 

Oudenbosch. 

De Zouaven inspireren hem zijn nieuwe parochiekerk 

te bouwen naar voorbeeld van zijn favoriete Roomse 

kerken: De Sint Pieter en de Sint Jan van Lateranen.  

 

De kleine St. Pieter 

De basiliek is om precies te zijn zestien keer kleiner 

dan het Romeinse evenbeeld. De basiliek kent een 

lengte van eenentachtig, een breedte van vijfenvijftig 

en een hoogte van drieënzestig meter, de koepel 

meegerekend. Pastoor Hellemons had ontelbaar vaak 

door de Sint-Pieter gedwaald en wist precies welke 

elementen van deze basiliek ook in ‘zijn’ kerk 
aanwezig moesten zijn.  

 

Koepel Basiliek 

 

De Basiliek te Oudenbosch werd gebouwd tussen 

1867 en 1880 en werd in 1912 tot minor verheven.  

De kerk is een verkleinde kopie van de Sint-Pieters-

basiliek, met het front van de Sint-Jan van Latera-

nen te Rome. De architecten zijn P.J.H. Cuypers en 

later G.J. van Swaay.  

De koepel van de Basiliek heeft veel weg van de koe-

pel van de St. Pieter in Rome, ook aan de binnenkant 

is veel gekopieerd, getuige de Pietà van Michelangelo, 

gegoten van een mortel, en het beeld van Petrus in 

natuursteen. De wanden, de pilaren, de meeste altaren 

en de plint zijn ‘gemarmerd’. De basiliek kent vele  
 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Baldakijn
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Baldakijn_van_Bernini
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sixtijnse_kapel
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Agatha_van_Sicili%C3%AB
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Barbara_van_Nicomedi%C3%AB
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Primaire_heiligen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Frans_Bauer
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Marisa_Tomei
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rob_Morrow
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Conclaaf
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Paus
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sixtijnse_Kapel
https://zouavenmuseum.nl/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Oudenbosch
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/1880
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/1912
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sint-Jan_van_Lateranen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sint-Jan_van_Lateranen
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Architect
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/P.J.H._Cuypers
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/G.J._van_Swaay
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABta
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Koepel_Basiliek_van_de_H.H._Agatha_en_Barbara_Oudenbosch.jpg
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Mevrouw Henriette Remijn-De Badts was van grote 

betekenis voor KBO-Zeeland. 

 

Mevrouw Henriette Remijn-De Badts, woonachtig   

in Oostburg, heeft drie termijnen van telkens drie jaar de 

voorzittershamer gehanteerd en werd in 2003 opgevolgd 

door de heer Piet Hamelinck uit Terneuzen. Hij heeft 

eveneens drie perioden KBO-Zeeland als voorzitter 

gediend.  

In die periode groeide het ledenbestand van 6000 naar 

ruim 7000 leden. Er werden door sommige afdelingen 

nieuwe activiteiten opgepakt zoals bijvoorbeeld Nordic 

Walking, schrijfclubs, leeskringen, project ‘wat een 
kunst’. De website werd ontwikkeld, er werd gemaild en 

de sociale media deden hun entree. In 2010 verliet KBO-

Brabant de Unie KBO. Vanaf die tijd tot 2024 heeft het 

bestuur en de ledenraad van de Unie zich intensief 

moeten bezighouden met interne perikelen, 
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“KBO-Zeeland wilde niet meebetalen aan een in Zee-

land werkzame beleidsmedewerker uit West-Brabant. 

Het ging immers bergopwaarts met KBO-Zeeland. De 

Zeeuwse ouderen werden zich steeds meer bewust van 

hun eigen mogelijkheden en ontdekten dat zij hun 

eigen boontjes konden doppen. De afdelingen van de 

ouderenbonden bloeiden op en actieve vrijwilligers 

draaiden de organisatie. Er waren 6000 leden over 28 

afdelingen.  

 

Deze vooruitgang maakte dat de provincie Zeeland een 

zelfstandige bond wilde oprichten, vrij van West-

Brabant. De groeiende organisatie had geld nodig van 

de Brabantse bond om professionele medewerkers te 

financieren. Jarenlang betaalde Zeeland contributie aan 

West-Brabant. Nu zij zelfstandig wilden worden, 

hadden zij recht op een vijfde van het vermogen van 

KBO-bisdom Breda.  

In 1994 was het eindelijk zover. Ze werden zelfstandig 

en na stevige onderhandelingen ging KBO-Zeeland 

met 60.000,- gulden naar huis.” 

 

Mevrouw Henriette Remijn-de Badts werd voorzitter 

van het bestuur van KBO-Zeeland. Daarvoor was zij 

lid van het bestuur KBO West-Brabant. “Geld, enthou-

siaste vrijwilligers, een organisatie, het echte werk kon 

beginnen! KBO-Zeeland pakte het grondig aan. Na een 

jaar besloot ze dat het tijd was voor ledenwerving. 

Nieuwe afdelingen kwamen van de grond.”  
 

“Het thema ‘belangenbehartiging’ wordt ook steeds 
belangrijker en daar hebben wij goed geschoolde vrij-

willigers voor nodig. Waren de leden in de beginjaren 

vooral 65-plussers, nu zie je dat de leeftijd zakt naar 

50. Ouderen leven steeds langer en dus moeten we 

activiteiten aanbieden waarbij alle leeftijden aan hun 

trekken komen.” Aldus Henriette Remijn. 
 

KBO-Zeeland door de jaren heen 

De voorzitters van KBO-Zeeland waren het gezicht 

van de organisatie naar buiten en gaven leiding aan het 

collegiale dagelijkse bestuur en de Algemene Vergade-

ring (AV).  

 

In vier afleveringen vertelt Wim Jansen over de 

geschiedenis van KBO-Zeeland. Deze maand 

aflevering 2. In het juli-nummer het vervolg. 
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terwijl overigens dankzij het bureau de belangenbehar-

tiging van de leden en de facilitering aan de leden werd 

voortgezet. Piet Hamelinck werd in 2012 opgevolgd 

door de heer Gerard Janssen uit Hulst. Gerard was 

voorzitter tot april 2015. In die periode heeft KBO 

Zeeland, op aangeven van het verenigingsbureau, het 

project ‘vraaggericht werken’ uitgedragen. Doel 
hiervan: (nieuwe) leden weten te interesseren voor de 

KBO.  

Om de bijdrage aan de Unie KBO te drukken werd 

besloten om het dienstenpakket van het verenigings-

bureau op te delen in het basismodel en het cafetaria-

model. Diensten vanuit het cafetariamodel werden 

apart in rekening gebracht. De ledenadministratie werd 

geautomatiseerd. KBOleden werd als landelijk 

ledensysteem ingevoerd, waarover later meer.  

 

In 2014 vierde KBO Zeeland samen met de leden van 

de afdelingen zijn 20-jarig bestaan. Ook de kringen 

organiseerden een gezamenlijke feestactiviteit. Het 

jubileumjaar werd geopend en afgesloten met een 

eucharistieviering. Een vaartocht op de Schelde stond 

eveneens op het programma.  

In april 2014 trad Gerard Janssen af en de heer Wim 

Vincke, vicevoorzitter, volgde hem tijdelijk op tot 

oktober 2014.  

De heer Wim Jansen nam in oktober 2014 de voor-

zittershamer over. In die tijd werd de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens van kracht (WBP) 

hetgeen de ledenwerving via de parochies 

bemoeilijkte.  

 

Samenwerken met de provinciale PCOB werd actueel, 

want door de Ledenraad van de Unie KBO werd 

besloten tot de federatie KBO-PCOB. Gewerkt werd 

naar het samenvoegen van de beide afzonderlijke 

servicebureaus. In 2019 bestond KBO-Zeeland 25 jaar 

en dat werd gevierd met activiteiten door het jaar heen. 

Een Eucharistieviering in ’s-Heerenhoek markeerde de 

start van het feestjaar, waarna de kringen voor feest-

activiteiten zorgdroegen voor de eigen leden. In 

november vond een groot feest plaats voor de leden in 

IJzendijke.  

De Covid pandemie heeft in de jaren 2020 en 2021 de 

groepsactiviteiten voor de leden in de afdelingen en de 

kringen nagenoeg stil gelegd. Er werd creatief gezocht 

naar mogelijkheden om op individueel niveau aandacht 

te schenken aan de leden. Vergaderingen vonden plaats 

via ‘zoom’ of ‘Google meet’, hetgeen voor velen een  

nieuwe leerervaring was. De WBTR (Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersoon) werd van kracht, als gevolg 

waarvan de statuten en het huishoudelijk reglement 

dienden te worden aangepast. Deze actie is overigens 

opgeschort vanwege het vastgelopen fusieproces van 

KBO en PCOB, waarover later meer.  

 

In april 2022 vond weer een voorzitterswisseling 

plaats. Wim Jansen werd opgevolgd door de vice-

voorzitter mevrouw Lilianne van der Ha-Van Vlier-

berghe.  

 

Het bestuur werd vrij snel daarna geconfronteerd met 

de bestaanscrisis van de Unie KBO. De vier grootste 

KBO bonden besloten de Unie KBO te verlaten. 

Vervolgens moest de Ledenraad van de sterk in leden-

aantal gereduceerde Unie KBO besluiten dat continu-

ering van de Unie onvoldoende perspectief had en dat 

opheffing dus onvermijdelijk zou zijn.  

 

Het bestuur van KBO Zeeland heeft vervolgens 

onderzocht of aansluiting bij KBO-Brabant een reële 

mogelijkheid zou kunnen zijn. In november 2023 

besloten de AV van zowel KBO-Brabant als KBO- 

Zeeland dat KBO-Zeeland als vijfde kring aan de 

organisatie van KBO-Brabant kon worden toegevoegd 

per 1 januari 2024. Ultimo 2023 kende KBO-Zeeland 

via de afdelingen ruim 5000 leden.  

 

Binnen KBO-Zeeland waren een drietal adviescom-

missies werkzaam en enkele werkgroepen.  

De Commissie Kaderbeleid werkte via cursussen e.d. 

aan deskundigheidsbevordering van de kaderleden. 

Steeds werd geprobeerd in aansluiting op de behoeften 

van de afdelingsbesturen organisatorische onder-

werpen te agenderen, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke 

vernieuwing, ledenwerving, digitalisering, enz.  

 

De Commissie Ontwikkeling en Ontspanning organi-

seerde voor de leden jaarlijks twee meerdaagse reizen 

in binnen – en buitenland. Bovendien vaak ook nog 

een eendaagse reis, vaak in samenwerking met een 

reisbureau uit Zeeland.  

De Commissie Identiteit en Pastoraat heeft zich jaren 

toegelegd op het organiseren van ontmoetingsdagen, 

boven en beneden de Schelde. Ook organiseerde ze 

lezingen, bijvoorbeeld over voltooid leven, enz. Sedert 

2022 heeft de commissie een nieuwe naam aangeno-

men, nl. Mens en Religie.  
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Op woensdag 22 mei nam KBO-

AEOS deel aan de bedevaart in 

Aardenburg. Na de viering met 

vicaris-generaal Norbert Schnell 

volgde een wandeling door het 

historisch Aardenburg. 

 

In Aardenburg staat de kerk Onze-

Lieve-Vrouw Hemelvaart. In deze 

kerk staat het beeld van Onze-

Lieve-Vrouw met de Inktpot.  

Het beeld Onze-Lieve-Vrouw met 

de Inktpot herinnert aan het beeld 

dat in de middeleeuwen in een kerk 

te Aardenburg heeft gestaan. Die 

kerk bestaat niet meer, want deze is 

later afgebroken.  

Het oorspronkelijke beeld verwijst 

naar een wonderbaarlijke 

gebeurtenis, die zich in 1273 te 

Aardenburg heeft voorgedaan.  

 

De legende verhaalt de volgende 

gebeurtenis: 

Een arme wolwever wordt van 

moord beschuldigd. Er wordt ge-

zegd, dat hij een poorter, een vrije 

burger, heeft omgebracht. De man 

wordt veroordeeld tot de dood aan 

de galg. De veroordeelde blijft vol-

houden dat hij onschuldig is. 

Echter, hij wordt niet geloofd. Op 

de avond vóór het voltrekken van 

het doodvonnis komt een priester 

bij hem op bezoek in de gevangenis. 

Opnieuw zegt de veroordeelde dat 

hij onschuldig is.  

De priester adviseert hem tot Maria 

te bidden en hoop op Haar te 

vestigen. De man volgt de raad op.  

 

In de nacht krijgt hij een visioen. 

Maria, de kleine Jezus en engelen 

bezoeken hem. Jezus heeft schrijf-

gerei, inktpot en perkament bij. 

Maria houdt de inktpot vast en haar 

Zoontje schrijft wat op het perka-

ment. Van Jezus ontvangt de man 

het geschrevene. Jezus zegt hem dat 

hij voor de voltrekking van het von-

nis de baljuw, de rechtsprekende, 

hoge ambtenaar, moet spreken en 

hem het perkament heeft te over-

handigen. Jezus belooft de man dat 

hij dan door God en zijn Moeder 

wordt geholpen. Enkele uren later 

doet de man dat wat aan hem is 

gevraagd. De baljuw leest de tekst 

en stelt de man meteen in vrijheid. 

 

In 1604 stopt de openbare Maria-

verering door de overheersende 

protestanten in de tijd van de Refor-

matie. Dan wordt de kerk vernield 

en in 1625 afgebroken. Het bekende 

beeld van Maria is tijdig in veilig-

heid naar Brugge overgebracht. 

Pas in 1804 is er weer vrijheid om 

het geloof openlijk te belijden.  

 

Aan het eind van de 19e eeuw is 

een nieuw beeld van Onze-Lieve-

Vrouw met de Inktpot in Aarden-

burg gekomen. Ook is een beeld in 

de voorgevel van de kerk geplaatst.  

Het beeld Onze-Lieve-Vrouw met 

de Inktpot is van hout en ook gepo-

lychromeerd. Het beeld wordt ook 

genoemd Onze-Lieve-Vrouw van 

Aardenburg. Het beeld is gemaakt 

in 1875, naar het voorbeeld van het 

Brugse beeld uit 1853. Bij het 

oorspronkelijk beeld zit het Kind 

Jezus op de linkerarm van Maria. 

Dit is pas na 1900 ontdekt. Het 

huidige beeld geeft Jezus weer op 

de rechterarm van zijn Moeder.  

In de gebrandschilderde ramen uit 

1948 bij het Maria-altaar is het 

beeld juist weergegeven. 

 

Bron: 

https://mariakamer.nl/bedevaartspla

atsen/nederland-2/aardenburg-2/ 

 

Glas-in-loodraam in de kerk van 

Aardenburg. 
 

https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
http://www.kbozeeland.nl/
http://www.kbobrabant.nl/
https://mariakamer.nl/bedevaartsplaatsen/nederland-2/aardenburg-2/
https://mariakamer.nl/bedevaartsplaatsen/nederland-2/aardenburg-2/
https://mariakamer.nl/wp-content/uploads/2023/12/IMG_0182-scaled-e1703421312778.jpeg
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Ka-ching! Vakantiegeld komt voor veel mensen als 

geroepen. Met dit financiële extraatje ben je extra 

interessant voor oplichters. Heb jij ook eind mei je 

vakantiegeld ontvangen? Dit is waar je op moet 

letten.  

  

Vakantiegeld wordt lang niet door iedereen besteed om 

er even op uit te gaan. Bij sommige mensen gaat het 

bedrag linea recta naar de spaar- of beleggingsrekening, 

anderen betalen hun schulden ermee af en weer anderen 

gebruiken het voor grote aankopen. Vooral bij de laatste 

groep ligt fraude op de loer.  

 

“De opluchting die mensen voelen als het vakantiegeld 
eindelijk op hun rekening staat, kan er juist voor zorgen 

dat ze makkelijker in de val van een online fraudeur 

trappen. Dat kan gaan om een nepwebshop of een 

malafide verkoper op Marktplaats, maar ook om een 

beleggingsvoorstel dat veel te mooi is om waar te zijn. 

Daar willen we graag voor waarschuwen”, vertelt 
Marco Doeland van de Nederlandse Vereniging van 

Banken (NVB). 
 

Impulsieve aankopen 

Cybercriminelen zijn experts in het misbruiken van 

menselijke kwetsbaarheden. Financiële meevallers zor-

gen voor een gelukkig gevoel, maar we gaan daar niet 

vaak rationeel mee om. “We beschouwen het als een 
extraatje, waardoor de kans groter is dat we het impul-

sief uitgeven”, zegt Prof. dr. Marcel Zeelenberg, hoog-

leraar economische psychologie aan de Tilburg Uni-

versity in een artikel van de NVB. Komt het product 

dat al langer op je verlanglijst staat als aanbieding 

voorbij? Grote kans dat je daarop ingaat en niet zo 

kritisch kijkt waar je dit bestelt.  

 

Voorkom aankopen bij malafide webshops 

Dat ‘kritisch kijken’ is juist erg belangrijk bij het doen 
van online aankopen. De politie waarschuwt consu-

menten namelijk voor een stijging in het aantal valse 

webshops dat bestelde producten niet levert, maar wel 

geld int, bericht de Telegraaf. En dat is zonde! Voor-

kom dat jouw vakantiegeld in de zakken van crimi-

nelen belandt en leer malafide webshops herkennen.  
 
Bron en foto: Opgelicht!? 

https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/beleggen-brengt-risicos-met-zich-mee-zo-herken-en-voorkom-je-beleggingsfraude/
https://www.nvb.nl/nieuws/uitbetaling-vakantiegeld-uitgelezen-kans-voor-online-fraudeurs/
https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/zo-werkt-dat-de-psychologische-trucs-achter-online-afpersing/
https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/zo-werkt-dat-de-psychologische-trucs-achter-online-afpersing/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1293495492/alarm-om-golf-aan-criminele-webshops-ze-cashen-snel-60-000-euro-en-zijn-dan-weer-weg#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Het%20aantal%20criminele,het%20aantal%20malafide%20online%20winkels.
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Highlights van onze vakantiereis van KBO-Zeeland 

 

 

Op 10 mei vertrekken we in alle vroegte met 49 leden 

uit heel Zeeland richting Opatija aan de Kroatische 

Riviera. Het is mooi weer en we genieten met volle 

teugen van het landschap en van de natuur in haar 

frisse lentekleuren. Na een lange, maar prachtige rit 

door België, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en 

tenslotte Kroatië arriveren we zaterdagnamiddag op 

onze bestemming. 

Bijzonder en indrukwekkend was de passage door de 

hoge Loiblpas in de Karawanken (Alpen). 

Huiveringwekkende afgronden en haast onneembare 

haarspeldbochten maar die waren voor topchauffeur 

Jacco gelukkig geen probleem. 

Ons uitstekende hotel Adriatic ligt aan zee met een 

boulevard en prachtig uitzicht over de Kvarnerbaai, in 

het noorden van de Adriatische Zee. 

De eerste daguitstap gaat naar de wereldbekende grot-

ten van Postojna in Slovenië. Dit zijn de belangrijkste 

grotten van Europa. Eerst gaan we met een ludiek 

treintje diep de grot in en vervolgens te voet steeds 

dieper de berg in. Hier ontwaart zich een onderaards 

wonderland van tunnels, grotten en galerijen. Een 

adembenemend schouwspel van druipsteengrotten, 

soms enorme ruimten, stalagmieten en stalactieten, 

fantastisch uitgelicht. Een geweldige, indrukwekken-

de belevenis en een must voor iedereen die Slovenië 

bezoekt. 

 

De volgende dag gaan we Rijeka en Opatija bezoeken. 

Opatija was ooit het meest chique kustresort van de 

elite van het Hongaars-Oostenrijkse rijk. 

De vele prachtige belle époque villa’s vormen een 
blijvende herinnering aan deze welvarende tijd. De 

luxe tuinen en een 12 km lange promenade: de 

Lungomare completeren dat. 

Villa Angiolina, een massale villa (oorspronkelijk een 

vakantieverblijf), is omringd door een van de mooiste 

parken van Europa. Opatija werd door het subtropisch 

klimaat een favoriete verblijfplaats voor de Oosten-

rijkse aristocratie. We bezoeken de Kroatische Walk 

of Fame en het populairste standbeeld in Opatija: “Het 
Meisje en de Zeemeeuw”. We wandelen door het 
Angiolinapark, welhaast een arboretum zo mooi. 

Opatija is een badplaats met opvallend veel mooie 

neoklassieke en barokke architectuur. 

 
 

Het wordt vaak het ‘Wenen aan de Zee” genoemd en 

biedt vele prachtige monumenten en parken. Van 

oudsher zeer geliefd bij De Habsburgers en de adel. 

Hun grandeur straalt nog steeds uit over Opatija en 

Rijeka. 

 

Rijeka is de derde stad van het land. 

Het absolute juweeltje van de stad is de Korzo, een 

prachtige promenade. Tijdens onze wandeling zien 

we talloze schitterende pleinen met oude gebouwen 

en imposante kerken. De sfeer doet sterk aan Wenen 

denken. We lopen langs oude Romeinse overblijfse-

len en beklimmen het middeleeuwse fort Gradski 

Toran met een prachtig uitzicht over de stad en de 

baai. Daarna de Scheve Toren van Rijeka en de 

typische ronde kathedraal waar nog een kanonskogel 

in de muur zit. 

Archtect, IgorEmili, heeft de Weense sfeer van het 

historisch centrum van Rijeka behouden door achter 

de gevels nieuwe gebouwen te plaatsen. Het histo-

risch centrum van Rijeka ziet er vandaag nog uit 

zoals het in het rijke verleden was. 

 

 
Zicht op Korzo promenade. 

 

Vandaag gaan we naar het eiland KRK via de be-

bekende boogbruggen. In het landschap van KRK 

wisselen dorre en kale gebieden elkaar af met rotsen 

en dichte bosrijke gebieden. De oostkust is een 

witachtig rotsachtig landschap en in het westen is 

het juist vruchtbaar en groen. Met de boot gaan we 

naar Košljun. De geschiedenis van Košljun gaat 
terug tot de Romeinse tijd. Dit kleine eiland is ook  
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 een cultureel monument vanwege zijn rijke geschiede-

nis en actieve Franciscaner klooster, en het is ook een 

natuurreservaat zeer een bezoek waard. 

   

Ons volgende evenement is een bezoek aan de Plivice 

Meren. De Mreznice rivier voedt 16 kristalheldere 

meren die met elkaar verbonden zijn door 90 schilder-

achtige watervallen en cascades. Met een oppervlakte 

van bijna 300 km² wellicht het grootste, mooiste en 

meest indrukwekkende merengebied ter wereld.  

De meren zijn alle even fantastisch smaragdgroen 

(magenta) gekleurd door mangaanmineralen in de 

bodem en te zien door het heldere water. 

 

 
Zicht op een deel van de Plivice Meren. 

 

De natuur heeft door eeuwenlange erosie in het poreu-

ze kalksteen gezorgd voor een fantastisch geheel van 

natuurlijke terrassen en dammen.  

Buitengewoon indrukwekkend is de Veliki waterval. 

Deze is wel 78 meter hoog en op dit moment, 14 mei, 

door het vele regenwater bijzonder indrukwekkend. 

Met een vaartocht over het grootste meer: het Kozjak 

meer besluiten we deze mooie dagtrip. 

Wat hebben we deze dag enorm genoten van een 

adembenemend natuurfenomeen en watergeweld in 

kleurstellingen dat zijn weerga niet kent. 

 

Vandaag gaan we naar Poreč-Parenzo en krijgen we 

Lilly als lokale gids. Een prachtmens die, vanuit haar 

rollator, in min of meer gebroken Nederlands, heel 

charmant, uitleg geeft over de bezienswaardigheden en 

hun geschiedenis. Poreč is bijna 2000 jaar oud.  

De stad is een trekpleister, mede dankzij de mooie 

boulevard, het historische centrum en de ligging aan de 

Adriatische zee. 
 

In 1267 koos Poreč een Venetiaans bewind. Er 
werden paleizen, pleinen en religieuze bouwwerken 

gebouwd, alle in de Venetiaanse stijl. De stad heeft 

door de eeuwen heen veel van zijn bouwwerken be-

houden. De Romeinse en Venetiaanse bouwwerken 

ogen nog steeds authentiek. Het bekendste bouw-

werk in Poreč is de Euphrasiusbasiliek. Deze schit-

terende basiliek is al in de zesde eeuw na Christus 

gebouwd. Tussen de 12e en 19e eeuw had Poreč ook 
stadsmuren, maar deze zijn inmiddels helaas ver-

dwenen. Dubrovnik heeft tot op de dag van vandaag 

diezelfde muren. 

 

We bezoeken op onze laatste dag in Kroatië de 

prachtige stad Rovinj gelegen aan de westkust van 

het schiereiland Istrië. Rovinj wordt vaak genoemd: 

De Blauwe Parel van Istrië. Rovinj is een oude stad 

en heeft een rijke geschiedenis. Het is de grootste 

middeleeuwse oude stad van alle kuststeden met een 

prachtige en diverse cultuur en architectuur. 

De schilderachtige aanblik van de oude stadskern 

met zijn hellende straatjes geeft het een pittoreske 

uitstraling. De kerk van martelares St. Eufemia, is 

een barokke kerk (geen basiliek) die de stad 

domineert in het historische centrum van Rovinj. De 

driebeukige kerk werd gebouwd rond 1730.Op de 

top van de 60 meter hoge toren staat het beeld van 

Sint-Eufemia. Zij is de beschermheilige van de stad.  

 

We passeren ook het prachtige Limski kanaal ook 

wel Limski-Fjord genoemd. Het gaat 35 km het land 

in maar we hebben helaas geen tijd om het nader te 

bezoeken. Er is een baai de zogenaamde Piratengrot 

die is lange tijd een schuilplaats voor piraten ge-

weest. We gaan terug naar ons hotel voor de laatste 

overnachting en beëindigen hiermee ons verblijf in 

Istrië. 

 

We rijden weer in 2 dagen naar Nederland via onge-

veer dezelfde route als de heenreis. In Hoogerheide 

genieten we nog van het laatste avondmaal (van deze 

reis) en worden afgeleverd voor de ritten naar huis. 

We hebben dan ruim 4.000 km afgelegd en 59 

‘zituren’ in de bus volbracht. 
Zo komt een einde aan een prachtige, en perfect 

georganiseerde, reis naar Kroatië waar we nog lang 

over zullen nagenieten. 

 

Tekst: Walther a.e. van Acker. 
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Ik trap een open deur in als ik zeg 

dat ‘mensen rare wezens zijn’. Dus 
waarom zou ik het dan herhalen? 

Wel, gewoon om het nog eens te 

benadrukken. Enerzijds kunnen we 

over een bepaalde stof of product 

van een bepaalde stof lyrisch uit de 

hoek komen.  

Anderzijds kunnen we datzelfde 

product of een ander product van 

dezelfde stof linea recta in diezelfde 

hoek terugtrappen.  

Dat kost ons geen enkele moeite en 

we doen het regelmatig. Een dui-

delijk en vooral doorwoekerend 

middel is de plastic verpakking.  

Dus vond ‘men’ dat er een naam 
aan gegeven moest worden en 

daarvoor zetten allerlei bollebozen 

of lieden die daarvoor door denken 

te gaan, zich aan het denken. Het 

gepeins, gezucht, gesteun en 

andere uitingen bij het niet vinden 

van de juiste benaming waren niet 

van de lucht.  

 

Totdat er ergens op deze wereld-

bol een verlichte geest ineens 

‘Eureka’ riep.  
Ik heb het gevonden.  

 

We noemen het “Plastic Soup”! ‘A 
name was born’! 
 

We hebben het in alle soorten en 

maten. Er komt geen einde aan de 

berg plastic verpakkingsmiddelen. 

En dan laten we het in allerlei 

gebruiksvoorwerpen gebruikte 

plastic nog buiten beschouwing; 

evenals de gebruiks-middelen 

geheel van plastic.  

 

 We hebben van al dat plastic 

gewoon veel last. En dan niet 

alleen in de omgeving van Goes, 

in Zeeland of Nederland.  

Nee, we overstijgen zelfs Europa 

en komen tot de conclusie dat de 

hele wereld er last van heeft.  

Ervan vergeven is.   

32 



WIJ ZÊÊUWEN 

 

Nee, het was niet Archimedes die 

dit riep. Hij riep al ontiegelijk vele 

eeuwen geleden in het Grieks 

“Eureka, Ik heb het gevonden!”. 
Over wat hij nu precies vond, 

woedt in sommige kringen nog 

steeds een discussie. Dat is in ons 

geval echter ‘een ver van ons bed 
show’. In ieder geval geen plastic 
soup. En wie nu precies ‘plastic 
soup’ riep, is ook weer een punt 
van discussie. Het lijkt de politiek 

wel. 

Natuurlijk zijn er personages die 

deze nieuwe soepsoort willen 

bestrijden. En gelijk hebben ze, 

want het is geen gezicht als je al 

die souptroep op straat ziet rond-

slingeren en in allerlei wateren ziet 

ronddrijven. 

  

 
 
Er zijn ook bedrijven, die dit soort 

verpakkingsmiddelen gebruiken, 

maar wel beseffen dat dit eigenlijk 

niet kan. En dus willen ze er iets 

tegen doen. Zo verpakken veel 

supermarkten hun appels, gember-

knollen of kaassoorten stuk voor 

stuk in een plastic velletje.  

Waarom?  

 
‘Wij Zêêuwen’ is een uitgave van 

KBO-Zeeland 

 

Blijf ons ondertussen ook volgen 

op: 

 facebook.com/kbo.zeeland.3 

en 

twitter. 
 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO-Zeeland kijkt u op onze 

website www.kbozeeland.nl 
 

Redactie Wij Zêêuwen: 

Jan van den Boom 

Lillianne van der Ha 

Rob Rijkschroeff 

E-mailadres: 

wijzeeuwen@kbozeeland.nl 

 

Art Direction 

Jan van den Boom 

 

Het toesturen aan ‘Wij Zêêuwen’ 
van foto’s en teksten impliceert 

toestemming tot publicatie. 

Toegestuurde teksten worden niet 

automatisch geplaatst.  

 

Indien u als KBO-afdeling iets te 

melden hebt voor ‘Wij Zêêuwen’ 
of de digitale ‘Wij Zêêuwen’ niet 

meer wenst te ontvangen, dan kunt 

u dit melden via e-mail: 

wijzeeuwen@zeelandnet.nl 
 

Kijk voor het laatste nieuws op de 

websites van KBO-Regio Zeeland: 

www.kbozeeland.nl of van 

KBO-Brabant www.kbobrabant.nl 
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Om het betreffende voedingsmiddel 

er ‘aantrekkelijker’ uit te laten zien.  
Maar daar kwamen de klanten tegen 

in opstand! Want: waar is dat nou 

goed voor, een appel apart verpak-

ken of een peer of een gemberknol? 

En waarom moeten die kaasplakjes 

in ‘zware’ verpakkingen? Als we 
dat niet doen scheelt dat de wereld 

respectievelijk 50.000 kg, 16.000 

kg. of 45.000 kg. plastic. Mooi 

meegenomen dus.   

En wat kun je als klant daar mee 

verdienen? Dat verschilt per 

supermarkt, maar Lidl heeft het 

gevonden. Die roept hun mogelijke 

klant op om 2 bepaalde zuivelpro-

ducten te kopen (combineren mag) 

en dan krijgt u als milieubewuste 

klant eens even ‘een herbruikbaar 
yoghurtdeksel’ gratis.  
En wat is het ‘doel waarnaar zij 
streven’, om het met een oud Vara-

strijdlied te zeggen? In 2025 willen 

ze 20% minder verpakkingsmate-

riaal en 100% recyclebaarheid van 

hun eigen plasticverpakkingen 

hebben gerealiseerd. 

 

Toen ik dat las, schoten mijn ogen 

vol. Niet met waterlanders, maar 

met zuiveldruppels, want als ik dat 

doe krijg ik eens even één heel 

yoghurtdeksel helemaal gratis en 

voor niks cadeau.  

Wat dat allemaal inhoudt?  

* Het deksel is herbruikbaar  

* Datzelfde deksel is recyclebaar  

* Dat deksel is ook nog geschikt 

   voor de vaatwasser en  

* het scheelt 25.000 kg. plastic per 

   jaar. 

 

Ja, toen hield ik het niet droog, 

schoot mijn ene oog vol en dacht ik 

aan wat ik vroeger over melk 

leerde: ‘Melk is goed voor elk’ en 
‘Drink per man driekwart kan’. 
 

Tekst: Augustinus  

 

https://www.facebook.com/kbo.zeeland.3
https://twitter.com/KBOZeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
http://www.kbozeeland.nl/
http://www.kbozeeland.nl/
http://www.kbobrabant.nl/


WIJ ZÊÊUWEN 

 

 

34 


